
Hoewel we bij koffie voornamelijk 
aan Italië en de tropen denken, 
kende ook Vlaanderen een rijke 
koffiecultuur. Enkele decennia 
geleden had je als koffiedrinker 
immers niet te kiezen tussen 
tientallen exotische blends. Iedereen 
zette koffie met de bonen van de 
lokale branderij. In deze kleine 
ateliers experimenteerden de 
ambachtslieden met recepturen om 
zo een koffie te branden die in hun 
contreien in de smaak viel. Op die 
manier ontstonden er tal van kleine 
koffieculturen die vaak maar enkele 
dorpen overspanden, maar wel 
hun eigen karakter hadden. Van de 
zachte Antwerpse koffie tot de iets 
pittigere koffie uit het Land van Loon.

13 artisanale branderijen
Anno 2024 is het leeuwendeel van 
die kleine branderijen verdwenen. 
Koffiedrinkend Vlaanderen 
koopt nu vooral zijn koffie van 
grote, internationale merken. Al 
telt Vlaanderen nog steeds elf 
artisanale branderijen die de lokale 
verankering en smaak van ‘hun’ 
koffie bewaken. Deze dragen 
allemaal het Streekproduct.be-label. 
Bij het Kempense Mokapi 1881 en 
het Lierse Van Ouytsel draaien de 
branders intussen al meer dan 140 

Ontdek alles over onze Vlaamse koffie en alle  
andere streekproducten op www.streekproduct.be.

De op en top 
Vlaamse koffiekrans

Koffie is vloeibare vreugde. Ze verwarmt ons vanbinnen en vanbuiten en biedt dat extra beetje 
energie dat je bergen doet verzetten. Het zwarte goud zal dan ook rijkelijk gevloeid hebben in de 

ateliers van de legendarische popart-kunstenaars. Van Warhol over Haring en Lichtenstein, al hun 
meesterwerken barsten van de kleur en het leven. De wereld door een roze bril, mét een cafeïne- 

boost! Ondertussen werd er ook in Vlaanderen stevig gekoffiekletst - en wel met ultra-lokale koffie!

SAMEN MET VLAM STREEKPRODUCTEN

jaar. Dat maakt van elk kopje koffie 
een reis door de tijd.

De popart luidde de globalisering 
en massaconsumptie in, maar 
onrechtstreeks dus ook het einde van 
onze bruisende, lokale koffiecultuur. 
Al zal die - zolang die elf branderijen 
de traditie in ere houden - nooit echt 
verdwijnen. Ook jij kan vandaag nog 
genieten van een lokaal bakje troost 
met een gebakje uit de streek. Net 
zoals ook je ouders, grootouders en 
overgrootouders dat vroeger deden.
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