
ken werden in de Borinage verkocht. Enkel de restjes 
bleven in Lokeren”, weet Frank De Nul, voorzitter van 
de Lokerse beenhouwersbond. “Die stukken kon je zo 
niet eten waardoor er worsten van werden gedraaid. 
Die serveerde men vervolgens met tomatensaus.” 

Kerst- en festivaleten 
Een eeuw later zijn de worsten populairder dan ooit. 
Het armenvoedsel van weleer is nu een delicatesse. 
“De laatste vijf jaar stijgt de vraag enorm. Zelfs met de 
feestdagen worden er weer paardenworsten gege-
ten. Daarnaast heb ik ook een klant die elke maand 
speciaal van Hoboken naar Lokeren fietst om enkele 
worsten te komen kopen.” Dankzij de Lokerse Feesten 
heeft zelfs de jeugd te smaak te pakken. Voor vele 
festivalgangers is de zomer niet compleet zonder een 
Lokerse paardenworst verorberd te hebben aan het 
hoofdpodium. 

Als Brusseleir kende Broodthaers de heerlijke worsten 
echter niet en zo zette hij enkel de moules frites 
internationaal op de (menu)kaart. Onze AI-artiest vulde 
zijn kunstzinnige kastrol wél met paardenworsten. 
Wie weet komt de Lokerse delicatesse zo toch nog in 
grote galerijen te hangen.

ADVERTENTIE

Overal ter wereld schoot de twintigste eeuw uit de 
startblokken, maar in het Waasland viel er niets te 
vieren. Hoge werkloosheid en lage lonen duwden 
de Lokeraar begin vorige eeuw de armoede in. 

Geld voor rund- of varkensvlees hadden de mensen 
niet waardoor de lokale slagers overschakelden op 
het vlees van oude paarden die een leven lang in de 
koolmijnen of haven hadden gewerkt. “De fijnste stuk-

Ontdek alles over onze 
Lokerse paardenworst en 
alle andere streekproducten 
op www.streekproduct.be.

Pottenkijken in Lokeren 
Wie aan Marcel Broodthaers denkt, denkt aan rijkelijk gevulde mosselpotten. Zijn culinaire 
kunstwerken promoten onze gastronomie in ’s werelds grootste musea. Al heeft de Vlaamse 
keuken natuurlijk meer te bieden dan mosselen alleen. Wie van Voeren naar de kust rijdt, 
ziet in elk dorp een ander streekgerecht in de potten sudderen. In Lokeren zijn dat de 
paardenworsten. Ooit een ‘overschotje’ voor de armen, vandaag een delicatesse.

Dit beeld werd gecreëerd met de hulp van AI, geïnspireerd door het werk van Marcel Broodthaers.


